
Van: Gerrit Groot Wassink <g.grootwassink@gmail.com>
Aan: Gerrit Groot Wassink <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 47
Datum: 25.11.2024 14:03:19 (+01:00)

Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 47

Boerderij Kapelweg Almen (2)
In nieuwsbrief 46 lieten we een foto zien van de boerderij die ter hoogte van Kapel 9 in Almen 
stond, totdat hij in 1945 in vlammen opging. Tot 1942 werd de boerderij door de Joodse familie 
Philips/Goldwerth bewoond. Uit onderstaande reacties blijkt dat het inderdaad om de boerderij 
van veehandelaar Joseph Philips gaat.

Via Coby Brinkman-Roeterdink ontvingen we een bericht van Dinie Brinkman-Peters (98). Zij 
herkent de woning van de familie Maalderink die achter de boerderij zichtbaar is. Dat waren buren 
van de familie Philips.  

Ook werd er gereageerd door Annie Klein Velderman-Markvoort. Ze vertelt, dat nadat de Joodse 
familie Philips/Goldwerth werd opgepakt en de dieren moesten achterlaten, haar vader en 
moeder er zijn gaan wonen. Annie en haar broers zijn in de schuur, die omgebouwd was tot 
woonhuis, geboren. Ze hebben er gewoond tot ongeveer 1970. Daarna heeft een 
schuifdeurfabriek aan de Scheggertdijk er een woning op laten bouwen. Hierin hebben Henk en 
Diet Lebbink tot voor enkele jaren geleden gewoond.

De Kapel op ’t Rijsselt
De eerste vermelding van Havezate ’t Rijsselt dateert uit het jaar 1105. Dan heet het Rislo en is 
een kapittelgoed van de Walburguskerk in Zutphen. Er zullen veel namen en eigenaren volgen. In 
1862 is de Nederlandsch Mettray op het landgoed gevestigd en in dat jaar werd de eerste steen 
van de Kapel op ’t Rijsselt gelegd. 



                                                                   De kapel omstreeks 1900

De fraaie kapel wordt niet alleen door de Mettray gebruikt, maar de hele omgeving maakte er 
gebruik van, getuige onderstaande foto uit 1952, waar een bruidspaar de kapel verlaat. Weet 
iemand toevallig wie dit bruidspaar is, laat het ons even weten. 



Het bruidspaar, voorafgegaan door twee bruidsjonkers en de predikant, verlaten de kapel 

 Helaas brandt de kapel in 1954 af en wordt vervangen door een veel eenvoudiger kapelletje.



                            De Gorsselse brandweer heeft de kapel niet kunnen redden



                                                       De huidige Kapel ’t Rijsselt in 2023

Tot slot
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, mail dan naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,                   
De Elf Marken Gorssel        
Redactie Nieuwsbrief        
Gerrit Groot Wassink    

Uitschrijven: 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar nieuwsbrief@deelfmarken.org
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