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Boerderij Kapelweg Almen
In de afgelopen weken dook er een foto van een boerderij op, waarvan niet meteen duidelijk was 
welke het was. Enkele ‘deskundigen’ hebben zich hierover gebogen. Men meent inmiddels vrij 
zeker te weten dat het om de voormalige boerderij van de joodse veehandelaar Philips aan de 
Kapelweg in Almen gaat.  Maar het kan zeker geen kwaad als oudere Almenaren hier ook nog eens 
naar kijken.  

                              Foto uit 1941 van boerderij aan Kapelweg 9 in Almen

De joodse familie Philips/Goldwerth woonde op een boerderij ter hoogte van de huidige Kapelweg 
9 in Almen. Ze waren er in de Tweede Wereldoorlog van op de hoogte dat ze door de Duitse 
bezetter mogelijk opgepakt zouden worden. Desondanks besloten ze niet onder te duiken. Dat is 
ze fataal geworden. De hele familie werd in 1942 opgepakt en via Westerbork afgevoerd naar 
Auschwitz. Daar zijn alle vijf familieleden omgebracht. 

Bij de bevrijding 1945 is de boerderij, net als zovele andere in deze omgeving, afgebrand. De 
boerderij is nooit meer opgebouwd. Later is er wel een burgerwoning gebouwd. Tot voor enkele 
jaren woonden hier Henk en Diet Lebbink. Bij de inrit van deze woning zijn ter nagedachtenis aan 
de familie Philips/Goldwerth vijf stolpersteine (zgn. struikelstenen) geplaatst. 



                                     Vijf struikelsten bij de inrit van Kapelweg 9 in Almen

De volgende namen staan op de struikelstenen: 
Joseph Philips, geb. 1884, vermoord 5-11-1942 
Charlotte Philips-Meijerheim, geb. 1883, vermoord 5-11-1942 
Isaak Goldwerth, geb. 1907, vermoord 30-4-1943 
Nelli Goldwerth-Philips, geb. 1912, vermoord 19-2-1943 
Hanny Goldwerth, geb. 1935, vermoord 19-2-143 

Bruningsboom (2)
In nieuwsbrief 44 van 29 oktober plaatsten we een oproep. We vroegen onze lezers wie er iets kon 
vertellen over de naam Bruningsboom die in de eerste helft van vorige eeuw op topografische 
kaarten voorkwam in de buurt van ’t Lentink bij Almen, niet ver van de Berkel. 
We ontvingen een reactie van Johan Kamperman. Hij vermoedde dat het een boom was ter ere 
van Christaan Lodewijk Brunings, die leefde van 1736 tot 1805. Hij was onder andere Inspecteur-
Generaal van ’s Lands Rivieren. Hij voerde onderhandelingen met de Pruisische koning over de 
verdeling van het Rijnwater, was de uitvinder van een instrument voor het meten van water 
stroomsnelheden, hield zich ook bezig met meteorologie en nog veel meer. Brunings heeft een 
indrukwekkend graf in de Sint-Bavokerk in Haarlem. In 1900, bijna een eeuw na zijn overlijden, 
werd het directievaartuig van Rijkswaterstaat naar hem vernoemd. Deze boot de s.s. Christiaan 
Brunings is nu nog in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te zien.  In Deventer is in de wijk 
Vijfhoek een straat met de naam Christiaan Bruningsstraat. Het zou dus niet vreemd zijn dat er 
ooit aan de Berkel in Almen een boom heeft gestaan die zijn naam draagt/droeg. Maar nergens 
vonden we hard bewijs dat een boom naar hem vernoemd was. 

Gelukkig ging enige tijd later Coby Wiltink-Roeterdink met haar buurman Henk Boschloo praten en 
die wist te vertellen dat het hier ging om de heer Bruning, voorzitter van de Stichting Oude en 
Nieuwe Gasthuis. De Bruningsboom was een linde, die er nu niet meer staat. In de buurt ervan 



stond een keet voor de patiënten van het Oude en Nieuwe Gasthuis. Zij kwamen op maandag 
fluitend aanlopen en vertrokken op vrijdag wederom fluitend naar het badhuis in Zutphen. Door de 
week werkten ze in de buurt als werkverschaffing. In het weekend sliepen ze op Groot Graffel in 
Warnsveld. De boom is dus ter ere van (of door?) voorzitter Bruning geplant.

Tot slot
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, mail dan naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,                   
De Elf Marken Gorssel        
Redactie Nieuwsbrief        
Gerrit Groot Wassink    

Uitschrijven: 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar nieuwsbrief@deelfmarken.org
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