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Vraag over onderduikersadres
Een van onze schrijvers/onderzoekers is op zoek naar boerderijen in de omgeving van Harfsen 
waar Wim Markvoort uit Rijssen ondergedoken heeft gezeten. Weet u een of meerdere van deze 
boerderijen of weet u wie ons verder kan helpen, stuur even een mailtje naar 
nieuwsbrief@deelfmarken.org

Bijzondere archeologische amulet teruggevonden in Epse
De alsegem van Britsum

Met enige regelmaat komt bij De Elf Marken een vraag binnen van iemand die een persoon of 
familie zoekt.  Zo ontvingen we eind 2020 een bijzondere vraag van Drs. V.T. van Vilsteren, 
emeritus conservator van het Drents Museum te Assen:

Hallo,
In 1963 was een zekere Drs. I Dijkstra uit Joppe op de KRO-televisie, waar hij een voorwerpje 
liet zien dat zijn moeder in 1905 in Friesland had gevonden. Het gaat om een zogenaamde 
“Alsengem” uit de 12de of 13de eeuw.
Ik zou heel graag in contact komen met nazaten van deze meneer Dijkstra in de hoop dat 
deze bijzondere “Alsengem” nog steeds in de familie bewaard wordt.

Bij zo’n vraag is het handig om iemand als Henk Hietbrink in de gelederen te hebben. Hij kent bijna 
iedereen in Epse en Joppe. De zoektocht van Henk begon in oude dikke telefoonboeken. Ja, er 
hadden wel Dijkstra’s in Epse en Joppe gewoond, maar de huidige bewoners wisten helaas niet 
wie vroeger in hun huis gewoond hadden.  
Dan maar eens her en der rondvragen. Ook geen succes. De zoektocht liep nagenoeg vast. Maar 
enkele weken later werd Henk getipt dat er hoogstwaarschijnlijk toch nog een nazaat in Epse 
moest wonen. Aangekomen bij dat adres bleek er inderdaad een Dijkstra te wonen. De heer des 
huizes opende deur en op de vraag van Henk of hij heer Dijkstra was, kreeg hij als antwoord 
‘jazeker’. Direct opvolgend vroeg hij hem of zijn ouders aan de Driekieftenweg hadden gewoond? 
En ook dat was het geval. En als meest prangende vraag vroeg Henk hem of hij van het bestaan 
van een “Alsengem” afwist. Ja zeker, hoe zo!  Het is zelfs in mijn bezit maar waarom vraagt u mij 
dat?

Al snel na het bezoek van Henk is er contact tussen de heer Dijkstra en Van Vilsteren van het 
Drents Museum. Het gevolg is dat dit kleinood dat 126 jaar geleden bij het afgraven van een terp 
bij Britsum in Friesland werd gevonden, nu in het Fries museum in Leeuwarden te bewonderen is. 



Wat is een alsegem?
Een alsegemme is een kleine ronde of ovalen glazen amulet uit de middeleeuwen. Het is meestal 
zo groot als een één euromunt. De naam verwijst naar het Deense eiland Als waar in 1871 een 
alsegemme werd gevonden. Meerdere alsegemmen zijn in Friese terpen gevonden.  De 
alsegemme van Britsum werd in 1905 bij een afgraving van een terp bij het Friese plaatsje Britsum 
gevonden door de toen 12 of 13 jarige Klaasje van der Weit, de grootmoeder van de heer P. 
Dijkstra uit Epse. De familie Dijkstra heeft er prima op gepast. 

De alsegem van Britsum met afmeting 26 x 23 mm

Meer informatie over de Alsegemme van Britsum is te lezen in een artikel van Vincent van 
Vilsteren. Zie bijlage.

Tot slot
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, mail dan naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,                   
De Elf Marken Gorssel        
Redactie Nieuwsbrief        
Gerrit Groot Wassink    

Uitschrijven: 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar nieuwsbrief@deelfmarken.org
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